Pse QSL (20)
De vakanties zijn weer voorbij, veel gereisd, nieuwe plaatsen gezien, nieuwe contacten gelegd en oude aangehaald! Een toevallig QSO op 80 meter met HB9HC begin mei leidde tot een hernieuwde kennismaking met HB9UH in Buchs. In 1988 waren wij daar al eens op bezoek geweest. De OM was toen hoofd van de technische dienst van de Frey chocoladefabriek in Buchs en nodigde ons uit om eens in de fabriek te komen kijken op de terugweg van ons vakantieadres in Wallis naar huis. Feest voor ons en voor de kinderen! HB9UH is ook de operator van het High Speed clubstation HB9HC. Tijdens het QSO volgde natuurlijk weer een uitnodiging om langs te komen. In juni waren wij een weekje in Zwitserland en een korte omweg was gauw gemaakt. Een weerzien na bijna 20 jaar, waar blijft de tijd!

HB9HC was in september ook actief tijdens de IARU Region Conference vanuit Davos. Hebben jullie ook allemaal met HB80IARU gewerkt, de special call van de conferentie? Mij lukte het op 40 meter SSB, op 30 meter CW was het signaal te zwak ’s avonds. Je kunt HB9HC iedere maandagavond rond 1900-2000 uur HB tijd vinden op 3.576 kHz (www.htc.ch). 
De tweede vakantie ging in augustus naar Kroatië (Istrië) en Italië. Natuurlijk net in de periode dat het in heel Europa slecht weer was, in het bijzonder in de Alpenlanden! We kregen een flinke staart van het slechte weer mee, daar in het doorgaans zéér zonnige Istrië. Op het uiterste punt van Istrië ligt Pula, een oude Romeinse stad, compleet met arena. Nu lopen wij zendamateurs natuurlijk altijd naar boven te kijken bij onze stadswandelingen, je weet wel, even kijken of er nog een amateur zit. Zo ook in Pula: over het – zeer oude – marktplein hing een 40 meter dipool met balun en coaxkabel! Als steunpunt diende het oude Romeinse theater! Helaas was niet vast te stellen wie de old man was, aan wie deze antenne toebehoorde, maar mocht je eens met 9A in Pula werken, wie weet. Trouwens over Pula gesproken. Op het parkeerterrein van de enorme arena stond een bestelbus van een bekende fietsenhandel uit Oldenzaal (misschien een nieuwe adverteerder?).
De terugweg ging via het Gardameer, Bernandinopas in Zwitserland (de autoweg door Gotthardtunnel zat nog dicht vanwege de enorme wateroverlast rond Luzern) en Duitsland, waar nog even de bekende lange golf antenne van DCF77 van Mainflingen bij Frankfurt vanuit de auto werd gespot! Ik zei toch al, een zendamateur kijkt altijd omhoog….
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