Pse QSL (50)
Na lange tijd heb ik weer eens wat gehoord van de familie Krotov uit Zhitomir! Ditmaal eens niet via de radio, maar in mijn mailbox zat een mail van Gena (UR5XCW) met foto’s van Anna en de familie. Het gaat voorspoedig met Anna, ze is op 2 juli negen jaar geworden en gaat straks voor het derde jaar naar school. Dank zij de operaties is haar mondholte geheel hersteld en kan zij normaal praten. Op school doet ze het heel goed en als je de foto’s bekijkt, maakt zij ook een gelukkige indruk! Gena werk nog altijd bij zijn kerk en besteed af en toe ook wat uurtjes aan de radiohobby. Vanwege de slechte condities van de afgelopen tijd hebben wij geen geregeld contact meer op 10 MHz, ook al omdat zijn antennesituatie niet echt optimaal te noemen is. De familie Krotov woont nog steeds op hun flat en de antenne hangt tussen de gebouwen in. De ontwikkelingen in Oekraïne gaan niet erg snel en de economische situatie in Zhitomir laat nog altijd veel te wensen over.
In de komkommertijd worden allerlei oude uitzendingen voor TV herhaald. Zo werd op zondagavond 5 juli een documentaire uit 2007 uitgezonden onder de titel “I pirati dello spazio” (Piraten van de ruimte) over de Italiaanse broers Achille en Giovanni Battista Judica-Cordiglia. De gebroeders hadden in de 60-er jaren allerlei signalen opgevangen van Russische en Amerikaanse ruimtevaartuigen. Als rasechte radioamateurs hadden zij met dumpmateriaal een uitgebreid luisterstation gebouwd in een oude Duitse bunker net buiten Turijn, met de naam Torre Bert. Het station, compleet met helical en Yagi-antennes, was in staat om spraak, tv-beelden en telemetriesignalen uit de ruimte op te vangen op HF-frequenties rond 20 MHz en op VHF en UHF. Achille en Giovanni hebben niet alleen de eerste signalen van de bekende Spoetnik ontvangen, maar beweren ook opnames te hebben gemaakt van radiocommunicatie van geheime Russische ruimtemissies, waaronder geluiden van een stervende kosmonaut (november 1960) en de stem van een vrouwelijke kosmonaut (mei 1961) die bij haar terugkeer naar de aarde in de capsule verbrandde. In 1964 wonnen zij in een TV-quiz (natuurlijk over de ruimtevaart) een aanzienlijk bedrag, dat zij onmiddellijk besteedden aan een reis naar Amerika om het Mekka van de ruimtevaart, Cape Kennedy en de NASA in Houston, te bezoeken.

Achille is nu cardioloog en Giovanni werkt voor de politie als aftapspecialist.

In het tijdschrift Reader’s Digest (Het Beste) van april 1965 heeft een uitgebreid artikel gestaan over beide Italiaanse amateurastronomen. Het artikel is te vinden op www.aerospaceweb.org onder Judica-Cordiglia Brothers & Torre Bert.
In latere jaren heeft men de geclaimde ontvangst van de ruimtesignalen eens kritisch onder de loep gelegd om na te gaan of het met deze apparatuur en onder de gegeven omstandigheden wel mogelijk was om dergelijke signalen te ontvangen. In het bijzonder ON4SKY heeft een uitgebreide studie gedaan naar de achtergronden van Torre Bert, zie www.astrosurf.com voor meer details. Hij beschrijft ook de (radio)geschiedenis van de eerste ruimtevluchten. De gesprekken van Yuri Gagarin bijvoorbeeld werden uitgezonden op 19.995 Khz in AM en deze konden op een normale korte golfontvanger worden beluisterd zodra het ruimteschip boven de horizon kwam. Men komt tot de conclusie dat de prestaties van de broers schromelijk overdreven zijn en zet grote vraagtekens bij de geclaimde opnames van verdwenen kosmonauten.
De vakantie bracht ons dit jaar weer naar Italië en Zwitserland. Het weekje in het Rhonedal werd besteed aan enige mooie bergwandelingen, waarvan natuurlijk ook één met SOTA-activiteit! Ditmaal ging het richting Pointe de Bellevue (SOTA HB/VS-102), een berg van 2042 meter tussen Martigny en het Meer van Geneve. Startpunt was Morgins op 1305 meter, net op de grens met Frankrijk en het kostte 2 ½ uur om boven te komen! Maar het uitzicht was de moeite waard, een prachtige blik op het Meer van Geneve en Montreux. Zo ben je niet alleen bezig met de radiohobby, maar krijg je ook de kans om hoog in de bergen van uitzicht en natuur te genieten!
Bij het “Gipfelkreuz” werd de antenne opgetuigd en binnen een half uur stonden er 22 stations in het log, alles met CW op 40 meter.

Voor september staat er nog een uitstapje naar Oostenrijk (Zuid Tirol, OE7) op het programma.

De zomermaanden zijn ook altijd leuk (plezant, zoals de Belgen zeggen) om verbindingen te maken met bijzondere  stations. Zendamateurs klimmen op bergen (SOTA), reizen af naar onbewoonde eilanden (IOTA), maken QSO’s vanaf de oevers van de meren (WASL) of zitten op het hoogste topje van de vuurtorens (ILLW). Ingvar uit Malmö in Zweden was ter voorbereiding van het International Lighthouse Lightship Weekend 2009 actief als SE7M/LH vanuit de antieke vuurtoren Inre Fyren (maritieme code SWE-045). De gietijzeren vuurtoren is gebouwd in 1878, 20 meter hoog en al sinds jaren buiten gebruik. De toren is nu een bezienswaardigheid in Malmö. Vanuit Cuxhaven was het voormalige lichtschip Elbe-1 als DL0CUX actief. Het schip (bouwjaar 1948) is in optimale technische conditie en er worden jaarlijks nog rondvaarten mee gemaakt op zee en naar de Duitse Waddeneilanden (website www.feuerschiff-elbe1.de). 

Het lichtschipweekend werd dit jaar gehouden op 15 en 16 augustus en vele honderden amateurstations over de hele wereld waren actief vanuit vuurtorens en lichtschepen (zie website http://illw.net). Het is geen contest, maar louter een activiteitenweekend. Voor de liefhebber levert het een schat aan prachtige QSL-kaarten op! Volgend jaar is het evenement op 21 en 22 augustus.
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